geen gewone viek

Een groot, wit papier
Water
Ecoline in verschillende kleuren, liefst in een
knijpflesje
Kwast of sponsje (bijvoorbeeld de zachte kant
van een schuurspons)
Vetkrijt of houtskool

Heb jij dat ook weleens... dan kijk je naar een muur vol vliekken en
opeens zie je daar: de ogen van een wolf! Of de vorm van een beer, van
een monster, van een hand. Je fantasie gaat met je aan de wandel.

Nu heb je een groot wit blad voor je, en een flesje kleurige ecoline in je
hand. Neem een felle kleur, bijvoorbeeld rood of geel of oranje. Voor het
beste effect maak je je papier eerst nat met water. En dan spuit je een
flinke plens ecoline op het papier. Wat gebeurt er? Loopt de inkt uit naar
alle kanten van je papier? Je kunt de vlek ook een beetje helpen: houd
je papier een beetje schuin, maar zorg dat de ecoline er niet vanaf loopt.

Laat de vlek een beetje drogen. Bekijk hem van alle kanten, welke
bijzondere vorm heeft hij gekregen, gewoon mooi rond of met gekke
tentakels, hoorns of lange nagels... is het een dier, een hand, een
vreemde boom?

Je kunt de vorm met je houtskooltje ogen geven, een pikzwarte neus,
nagels aan de klauwen, haartjes op de kruin... en als je nog andere
kleuren ecoline hebt, kun je de ruimte eromheen nog een mooie kleur
geven.

Tip Laat iemand anders maar eens raden wat het is. Of ziet hij of zij iets
totaal anders?



