In de wolken

Grijs potlood
Wit papier
Kleurpotloden
of waterverf
of acrylverf
kwasten
water

Leg je jas op de grond en ga op je rug liggen. Wat zie je? Is er een
mooie wolkenlucht vandaag? Soms hebben wolken de gekste vormen.
Een vliegende draak/schildpad, koe met grote verbaase ogen... wat zie
jii? Wolken tekenen is fijn. Dichtbij lijken ze groter en steken ze hoog de
lucht in, verder weg ljken ze kleiner en platter. Zie jij het ook?

Kun je de horizon zien op je tekening, of kijk je recht de lucht in? Je kunt
natuurlijk ook gewoon door het raam kijken en aan tafel of vanuit je bed
tekenen. En probeer de wolken ook eens te schilderen. Welke kleur
hebben wolken eigenlijk?



